Op een moment als dit kan men zich zo enorm klein voelen.

DE HEER

Jules Billiau

weduwnaar van Seraphine Ulens

geboren in Bierbeek op 15 augustus 1934
en plots van ons heengegaan in het Vondelhof in Boutersem
op 1 maart 2024.

De plechtige uitvaartliturgie rond de urne zal plaatshebben
in de Sint-Hilariusparochiekerk, Dorpsstraat in Bierbeek
op zaterdag 9 maart 2024 om 10 uur.

Nadien volgt de verstrooiing
op de begraafplaats van Bierbeek.

Gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 9.40 uur.

Dit melden u:

André (T) en Fernande Billiau - Lefévre
Annelies en Filip, Norah
Kristof en Lieselotte

Carine Billiau
Jinthe

An Billiau

Koen en Lieve Van Aerschot - Billiau
Yarno
Jobe
Jelte
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter

De families Billiau, Ulens, Hubin en Roskams.

Met dank aan zijn huisdokter Kris Hellemans,
het volledige team van het Vondelhof en allen die Jules
met de beste zorgen hebben omringd.

Rouwadres: Familie van Jules Billiau p/a Begrafenissen Pues,
Eikestraat 2, 3020 Herent

Begr. PUES 016 -60 1506 condoleren: www.pues.be



