Herinner mij,

maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen alles begon.

DE HEER

Wim Claessens

geboren in Leuven op 15 maart 1961
en rustig van ons heengegaan in het
AZ Damiaan in Oostende op 7 maart 2024.

De plechtigheid rond de urne zal plaatshebben in intieme kring
in de aula van crematorium Hofheide,
Jennekensstraat 5, 3221 Holsbeek (Nieuwrode)
op donderdag 14 maart 2024 om 14.30 uur.

Nadien volgt de asverstrooiing op de
begraafplaats van het crematorium.

Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 14.10 uur.

Dit melden u

Rachel Savonet zijn moeder

Jeanne Savonet zijn tante
Omer Verlinden zijn oom

Johan

Els

Marc

Koen

Kathleen zijn neven en nichten

De families Claessens, Savonet en aanverwante families

Met dank aan de dokters en de verpleging
van de dienst intensieve zorgen van het AZ Damiaan in Oostende.

Rouwadres:
Fam. Wim Claessens p/a Begrafenissen Pues,
Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle

Begr. PUES 016 -60 1506 condoleren: www.pues.be



