
Na een leven in Godsverbondenheid,
van stille en trouwe dienstbaarheid,

werd op paasmorgen liefdevol
in een nieuw leven opgenomen

Jacqueline Cornelissen
geboren in Aken op 17 november 1922

en overleden in het AZ Diest
op 31 maart 2024.

De plechtige uitvaartliturgie,
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,

zal plaatshebben in de Heilig Hartparochiekerk,
Diestsesteenweg in Kessel-Lo (Blauwput)

op donderdag 4 april 2024 om 11 uur.

Later volgt de crematie en de begraving van de urne
op de begraafplaats van Vlierbeek in intieme kring.

Bijeenkomst in de kerk vanaf 10.40 uur.

Zullen haar dankbaar blijven gedenken:

haar broers en zussen
	 †Alex en †Irène Florquin - Cornelissen
	 †André Cornelissen, priester
	 †Gilberte Cornelissen, Missiezuster van De Jacht
	 †Norbert en †Hélène Cornelissen - Dings
	 Guido Cornelissen, s.J.
	 Herman Cornelissen, Witte Pater van Afrika

haar neven en nichten
	 Ludo en Ria Van Looveren - Florquin
	 †Joris Florquin
	 Paul en †Mart Kestens - Florquin
	 Vic en Hilde Pierloz - Florquin
	 Ben en †An Cornelis - Cornelissen
	 Danny en Marleen Rotty - Cornelissen
	 Patrick en Lieve Andries - Cornelissen
	 Hilde Cornelissen
		  met hun kinderen en kleinkinderen

Met dank aan het personeel van wzc Voortberg
in Testelt voor de steun en toegewijde zorgen.

Rouwadres:
Familie Cornelissen, p/a Uitvaartverzorging Pues
Geldenaaksebaan 344, 3001 Heverlee

Begr. PUES    016 - 60 15 06    condoleren: www.pues.be

God, wij bidden U:

dat niets van dit mensenleven verloren zal gaan.
Dat wat Jacqueline geleefd en gedaan heeft,
ten goede zal komen aan deze wereld.
Dat alles wat haar heilig was, geëerbiedigd mag worden
door mensen die na haar komen.
Dat alles waarin zij goed was,
tot ons mag blijven spreken,
juist nu zij gestorven is.

Wij bidden U:

dat wij die met Jacqueline verbonden waren,
nu ook omwille van haar dood,
in oprechte dankbaarheid voor haar leven,
dieper met elkaar verbonden mogen zijn.
En mogen wij in die samenhorigheid
de belofte herkennen
dat U ons in de dood trouw zult zijn.

Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.


