
Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,

hoe ik was toen alles begon.

MEVROUW

Christiane Dahlem
weduwe van Fernand Van Eylen

geboren in Tervuren op 6 april 1929 
en rustig van ons heengegaan in wzc De Kouter 

in Oud-Heverlee op 11 maart 2024.

De afscheidsplechtigheid rond de urne zal plaatshebben in de aula 
van Uitvaartverzorging Pues, Geldenaaksebaan 344 in Heverlee 

op vrijdag 15 maart 2024 om 14 uur.

Nadien volgt de asverstrooiing op de 
begraafplaats van Abdij van Park in Heverlee.

Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 13.40 uur.

Dit melden u:

Paul en Nadine Taverniers - Van Eylen
Jeannine Van Eylen
Rudy en Marina Van Eylen - Homblé
Francis en Johanna Van Eylen - Ayal
Yves Van Eylen                                                                     
                                                                                                haar kinderen

David Haine
Luk en Marie-Line Gerrits - Haine
 Amélie, Mathieu, Cédric
Eveline Haine
Filip en Alexandra Van Eylen - Martinez
 Arianna, Ghiselle, Matthew
Thomas Van Eylen
Julien en Sofie Ertveldt - Van Eylen
                                                           haar klein- en achterkleinkinderen

Met dank aan dokter Marina Homblé 
en het personeel van wzc De Kouter, afdeling Minnebron
voor de uitstekende zorgen.

Rouwadressen: 
Fam. Christiane Dahlem p/a Uitvaartverzorging Pues, 
Geldenaaksebaan 344, 3001 Heverlee

Begr. PUES    016 - 60 15 06    condoleren: www.pues.be


