
Het beste wat mij ooit is overkomen, 
het liefste wat ik heb bezeten. 

Zo veel jaren de spil van m’n bestaan. 
Ik zal je nooit vergeten, 

ik kan je zo moeilijk laten gaan. 
Jouw schat Julien

Met onnoemelijk veel verdriet, 
maar getroost door al haar liefde 

die zij ons gegeven heeft, 
nemen wij afscheid 

van de liefste vrouw, mama, mimi, vriendin …

MEVROUW

Fernande Vanaudenaerde
geboren in Leuven op 29 januari 1948 en 

thuis in Bierbeek overleden op 14 maart 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons 
afscheid te nemen in aula Eikenveld van

Begrafenissen Pues, Eikestraat 2 in Herent (Winksele-Delle) 
op zaterdag 23 maart 2024 om 10 uur. 

Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 9.40 uur.

De asuitstrooiing op de begraafplaats van Leuven 
volgt later in intieme kring.

Schat van Julien Meynaerts

Mama van  Johan Meynaerts en Katia Coeckelberghs
 Ellen Meynaerts en Marc Père

Mimi van Thomas, Ferre
 Nounou, Zita, Alizée

Delen mee in het verdriet 
 Tom (papa van Nounou en Zita)
 haar zus en broer
 haar schoonbroers en schoonzussen
 haar neven en nichten

U kan Fernande een laatste groet brengen 
in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent
op donderdag 21 maart 2024 van 18.30 tot 19.30 uur.

Met dank aan dokter Verstappen, dokter Hellemans,  
Marianne, het team van thuisverpleging Continu en  
allen die haar met warmte en vriendschap hebben omringd.

Begr. PUES    016 - 60 15 06    condoleren: www.pues.be

Rouwadres:
Fernande Vanaudenaerde p/a Begrafenissen Pues, 

Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle


