
Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen alles nog kon.

Het leek voor ons zo normaal dat je er was
tot nu het moment gekomen is 

dat we je moeten missen.

André Vanwanghe
weduwnaar van Cecile Van Kerkhoven

geboren in Tienen op 31 juli 1928 en 
overleden in woonzorgcentrum Ter Vlierbeke 

in Kessel-Lo op 11 maart 2024.

Volgens de wens van André 
nemen we afscheid in intieme kring.

Met dank aan zijn huisdokter Sofie Meurrens,
het team van woonzorgcentrum Ter Vlierbeke

en het personeel van UZ Leuven voor de goede zorgen.

Dit melden u:

Walter en Ilse Vanwanghe - Hoffman
Willy en Ingrid Van Uytven - Vanwanghe
 zijn kinderen

An Van Uytven
Leen Van Uytven
 zijn kleindochters
 

De familie dankt u 
voor uw vriendschap tijdens zijn leven,

voor uw troostend woord en steun bij dit afscheid.

Rouwadres:
André Vanwanghe p/a Begrafenissen Pues, 
Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle


